
Dronensyndroom 

’I had a drone’.  ‘Wat zegt hij nu?’, vroeg Michelle zich af. Barack had een 
vermoeiende dag gehad en lag al op één oor. Het rechteroor, het oor waar hij het 
minst mee hoorde. ‘I had a drone’ klonk het nogmaals. Nu  werd het Michelle 
toch wat te gortig.  ‘I had a dream’,  verbeterde ze. Barak werd wakker; ‘Nee, 
lieverd’, zei hij, ’I had a drone en meer dan één en in allerlei soorten en maten‘. 
‘Drones’, zo vroeg Michelle zich hardop af, ‘zijn dat niet die onbemande 
vliegtuigjes waar zoveel over te doen is? Ik heb gelezen dat ze niet 
overeenkomstig  het internationale recht zijn, dat ze soms nogal wat collateral 
damage veroorzaken, maar hartstikke veilig voor onze in gevechtspak gestoken 
piloten zijn.  En die lijst  van jou, die je wekelijks moet afvinken, is ook uit de 
kunst. Die lui staan er mooi op’. ‘Obama’s list’, zo zal die de geschiedenis ingaan’.  
Michelle, die even Schindler’s  list voor ogen had, merkte op dat het een hele eer 
moest zijn om er als vervolgde  op  te worden vermeld. Barack,die het 
misverstand bemerkte, liet het maar zo. ‘En weet je wat zo mooi is’ zei hij:  ‘die 
drones heb je met een vleugellengte van tien meter, maar ook  zo klein dat ze in 
je handpalm passen’. Op dat moment streek een roodborstje neer op de 
presidentiële vensterbank. ‘Kijk een roodborstje’ riep Michelle uit en neuriede 
‘roodborstje tikt tegen het raam tik tik tik’. ‘Ik laat hem erin’, zei ze. Het beestje 
fladderde naar binnen.  Barack had het meteen door: ‘Het is een nieuwe 
beveiligingsdrone’, zei hij, wijzend op het  minuscule cameraatje dat in de open 
snavel verstopt zat. ‘En weet je, deze loopt, of beter vliegt, op schaliegas, dat kon 
meteen mooi  worden meegenomen.’  ‘Zullen we haar weer naar buiten doen?’, 
opperde Michelle. Barak vond dat met het oog op de privacy een goed idee. ‘Een 
twee, drie, daar ga je’, riep Michelle en gaf het diertje nog een zetje. Maar een in 
glijvlucht passerende sperwer kon het beestje nog net grijpen.  ‘Dat zal hem 
zwaar op de maag liggen’, riep Michelle uit. ‘Geenszins’, anwoordde Barack, ‘die 
sperwer is een omgebouwde verkenningsdrone, voor de bewaking van de tweede 
lijn.  Het functioneert allemaal perfect, alleen moeten we wel voorop blijven 
lopen bij de productie van antidrone-drones.  China schijnt daar ook al mee 
doende en Rusland en Frankrijk en Duitsland en Groot Brittannië en zelfs 
Nederland. Ik las in de Telegraaf,  dat ze daar zelfs het woordenboek, dat daar de 



Dikke van  Dale heet, al hebben aangevuld: ‘Iemand een droon geven’, en ‘Beter 
één droon in de hand dan tien in de lucht’,’ iemand uit de droon helpen’, en 
‘droontje komt om zijn loontje’.’ Droneren: Iemand door middel van een droon 
om zeep helpen’.   ‘De ontwikkeling  is niet te stoppen’, aldus de president, ‘er zijn  
inmiddels al magnetische pulsen in omloop die een aanvalsdrone doen 
terugkeren naar de basis om zich aldaar alsnog  van zijn taak te kwijten. Dat 
moeten we niet hebben’. ‘Je moet  er maar eens flink over nadenken, samen met 
Brennan, Kerry en Hagel’, aldus Michelle. ‘Iedereen is er toch voor als je maar 
geen Amerikaanse burgers  droneert.  Overigens, Je kunt ze toch ook oppakken en 
berechten?’. ‘Maar’, zei Barack, ‘droneren is toch veel effectiever en vele malen 
goedkoper.  En wat die nabestaanden, of beter omstanders,  betreft, die mee de 
pijp uitgaan, die moeten maar ter  plekke door het bevoegd gezag schadeloos  
worden gesteld. Hadden  ze maar niet op het verkeerde moment op de verkeerde 
plaats moeten zijn’. ‘Droneren, goed voor ons’ stelde hij nog eens vast.  Al spoedig 
droomde de president van een gedrogeerde dromedaris, die droefgeestig ogend,  
in draf  een draai maakte op de drempel van het Witte Huis.  Hij kon de slaap niet 
meer vatten:  hoofdpijn  alsof hij een droon  voor de kop had gehad. Des 
morgens, uitgeput aan het ontbijt, deelde hij mee zijn geneesheer te zullen 
consulteren. De man was weliswaar  een vredesbeweger, een paxzalver zo 
gezegd, maar wel kundig. Zo waren er meer in zijn entourage, driftige, drieste  
drommels, waar je de draak mee kon steken. ‘ En’, zo vroeg Michelle, wat zei die 
medicijnman van jou? Barack zei dat hij wat dramde  over een burn out, of laat ik 
maar eerlijk zijn: ik  lijd aan een ernstige  vorm van het ongeneeslijke dronen- 
syndroom. 

 


