
Bang-zijn 

De vrije pers, een van de basiswaarden waarop onze democratie en  

vrijheid berusten, is aangevallen. En vanzelfsprekend zijn de  

terroristen erin geslaagd de westerse wereld in rep en roer te  

brengen. Het is ook niet niks: het executeren van een hele redactie.  

‘Het is oorlog’, wordt er wederom geroepen. In Nederland deed  

minister Zalm dat ook al een keer naar aanleiding van de moord op Theo  

van Gogh. Maar oorlog is ‘een gewelddadig  

ingevulde conflictfase door daartoe georganiseerde groepen mensen  

met minimaal duizend dodelijke slachtoffers’. Nu kun je met de VS  

zeggen dat de strijd tegen terroristen, en tot die laatsten behoren 

alle mensen die het niet eens zijn met de Amerikaanse politiek, 

oorlog is. Oorlog waartegen zelfs buitenrechtelijke executies  

geoorloofd zijn, oorlog waarbij het oorlogsrecht geen rol speelt. Zo  

ver zou ik toch liever niet willen gaan. Er zijn drie criminelen geweest  

die verblind door eigen ideologie de andersdenkende medemens als  

non-valeur zien, als levend vlees dat je overhoop mag, en in bepaald  

gevallen, moet schieten. ‘Dood maken die cultuur, de kop eraf, liefst 

nog met een bot mes’, is hun devies. 

Wat gelukkig dat we tegen lieden als die van Islamitische Staat nu  

gezamenlijk onze F-16’s en straks onze Joint Strike Fighters kunnen  

inzetten. Als reactie moeten we ze doodgooien en zo de oorlog  

winnen, al kost het nog wat tijd en veel levens, zowel van militante 

extremisten als onschuldige burgers. Of zou het toch beter zijn eerst  

terdege de diverse oorzaken van de gepleegde misdaad in kaart te  

brengen en naast onmiddellijke politionele tegenactie ook onder  

meer de sociale, politieke, psychologische en andere factoren te  



betrekken?We zijn geschrokken, we zijn boos en niet bang. ‘We zijn niet bang’, 

zo wordt in de westers hoofdsteden in koor geroepen. Het terrorisme  

staat weer bovenaan de lijst van de bedreigingen van onze waarden,  

maatschappij en leven. Terwijl, als het om echte grootschalige  

bedreigingen gaat, ziekten, honger, armoede en milieuvervuiling voor  

duizendvoudige aantallen slachtoffers zorgen. Ik ben bang, maar  

bang dat nu weer ‘het’ terrorisme als legitimatie-instrument versterkt  

wordt. Het is al eens gebruikt om een onafhankelijk land binnen te  

vallen met alle gevolgen van dien, hetgeen men bij IS of ISIS in Irak en  

Syrië kan navragen. 


